
     CHỦ NHẬT  Ngày 27 Tháng Bảy, 2025 
  TUẦN THỨ XVII MÙA THƯỜNG NIÊN—Năm C 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
        Có một lần tôi đến thăm viếng Cứu Tế Viện để ban Nghi Thức Xức Dầu lần cuối cho một ông cụ sắp qua đời. Gia đình ông báo cho tôi hay rằng ông đã 
không còn biết gì nữa mấy ngày rồi. Phần cuối của nghi thức xức dầu, chúng tôi cùng nhau đọc kinh Lậy Cha. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, môi ông 
cụ lay động, rõ ràng rằng ông đang cùng chúng tôi đọc kinh Lậy Cha. Mọi phần thân thể của ông đã bị phế thải, ông cụ vẫn đọc được lời kinh, món quà quý 
giá mà Thiên Chúa trao ban cho ông. Một kinh nguyện cả đời đã được đặt gốc rễ trong tận tiềm thức của ông.  
        Chúng ta có muốn đặt gốc rễ  Kinh Lậy Cha vào tận tiềm thức chúng ta không? Nếu chúng ta muốn trở nên người của niềm hy vọng, hãy đặt tiêu 
chuẩn này. Hãy nên nhớ rằng, Thiên Chúa ngay lập tức lắng nghe lời nguyện xin và trả lời chúng ta rằng: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ 
gõ thì sẽ mở cho” (Luca 11:9) Chúng ta chỉ xin, tìm kiếm và gõ bởi vì chúng ta hy vọng điều chúng ta đòi hỏi không bị bỏ qua. Tất cả những gì chúng ta 
mong muốn đặt hy vọng vào sẽ được ban cho qua lời kinh nguyện. Hãy đọc kinh Lậy Cha đễ đặt sâu niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta hãy tiềm thức 
hóa đổ tràn tất cả những niềm hy vọng vào Kinh Lậy Cha: Chúng ta nên biến hóa lời kinh như một trạng thái diễn tả niềm hy vọng của chúng ta thay vì đọc 
cho qua chữ. Từ đó, qua thời gian, lời kinh cấu tạo lên niềm hy vọng trong Thiên Chúa. Lời kinh sẽ thấm sâu vào tận linh hồn và thể xác chúng ta. Diễm 
phúc thay cho chúng ta là những người  tìm được nguồn hy vọng từ miệng lưỡi chúng ta, ngay cả khi mọi tế bào trên thân thể chúng ta đều đã bại liệt.                                                                                                          
                                                                                                                                  LM. John Muir @ Lpi chia sẻ dự theo Luca 11:1-13 

    TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN   July 22 & 23, 2025 
  Xin vui lòng tham khảo qua Thông Tin Hằng Tuần của Giáo Xứ 

    Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: www.olphriverside.org 

 CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV :   THÁNG BẢY 2025   Cầu cho việc đào luyện sự phân định 
 Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta có thể luôn học cách phân định, biết cách lựa chọn lối sống và từ chối mọi thứ khiến chúng ta xa rời Chúa Kitô và Tin Mừng. 

  Mọi thắc mắc liên quan đến các  Bí Tích 
HÔN PHỐI,  RỬA TỘI,  Nghi thức TANG LỄ  
& GIÁO LÝ TÂN TÒNG.   Xin vui lòng liên lạc  

văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921  # 
100  để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết. 

BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN    
 

Chủ Tịch : Nguyễn Trung  / Phó CT Nội Vụ :   Nguyễn Đ. Trọng   
  Phó CT Ngoại Vụ :  Nguyễn Đ. Hạnh  / Thủ Quỹ :  Nguyễn T. Thưởng    

MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN 
 Thứ Sáu, mồng Một Tháng 8, 2025:   Thứ Sáu đầu tháng,   
         Cộng đoàn Chầu Thánh Thể vào lúc 6g 30 pm & Thánh lễ vào lúc 7 giờ tối 

 Chủ Nhật ngày 17 Tháng 8, 2025:   Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn  
THÁNH LỄ VIỆT NGỮ—CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN  vào lúc  5  giờ chiều 

                       Kính gửi cộng đoàn OLPH, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu được mọi người yêu mến khắp mọi nơi, bây giờ và vĩnh viễn muôn đời! Qua sự ủy thác của 
giáo xứ OLPH chúng ta cho sự chăm sóc tâm linh và mục vụ của các Tu sĩ Dòng Thừa Sai Thánh Tâm (MSC) – Tỉnh Dòng Philippines, tôi xin giới thiệu đến 
tất cả mọi người về MSC. Đây là những đoạn trích từ lịch sử của MSC-Philippines được viết bởi vị truyền giáo người Hòa Lan cuối cùng ở Philippines, Cha 
Ad van Hest, MSC. "CÁC TU SĨ THỪA SAI THÁNH TÂM  (MSC) Tên chính thức của chúng tôi, như đã nêu trong Hiến chương và Nội quy của chúng tôi, là 
'Hiệp hội các Tu sĩ Thừa Sai Thánh Tâm Chúa Giêsu'. Tại Philippines – cũng như ở nhiều quốc gia khác – mọi người biết đến chúng tôi như 'Các Tu sĩ Thánh 
Tâm'. Chúng tôi được thành lập vào năm 1854, tại Pháp, bởi Cha Jules Chevalier, người – đối mặt với một xã hội dân sự thiếu thốn và vô cảm –  Cha đã dám 
tin rằng chỉ một kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa, được thể hiện trước hết trong trái tim ấm áp của Chúa Giêsu Nazareth, mới có thể chữa lành một 
thế giới đầy dẫy những dửng dưng và ích kỷ." 
Bối cảnh lịch sử  —  Vào những thập kỷ cuối của thế kỷ 18, Nước Pháp đã trải qua thời kỳ cách mạng, một thời kỳ của hỗn loạn và máu đổ, nhưng cũng là 
một thời kỳ của những lý tưởng lớn về bình đẳng (égalité) và tình huynh đệ (fraternité); một thời kỳ của tự do (liberté)!  Thời điểm mà Jules Chevalier, 
người sáng lập các Nhà truyền giáo Trái Tim Cực Thánh (MSC), lớn lên và chứng kiến một dân tộc rất nghèo khổ ở miền quê nước Pháp - sống trong sự 
nghèo khổ cả về thể chất lẫn tinh thần. Và, đối diện với họ, ông không thể chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc; ông đã đưa cho họ một phương thuốc cho thái 
độ ác độc đang tàn phá họ. 
Năm 1854, Jules Chevalier được bổ nhiệm làm linh mục tại Issoudun,  nước Pháp , một thị trấn nhỏ hẻo lánh ở trung tâm nước Pháp, Cha Jules Chevalier 
có thể đã tập trung vào quá khứ, giống như nhiều người trong Giáo hội thời đó mong muốn khôi phục lại trật tự cũ. Ngược lại, nhìn vào một xã hội mà các 
giá trị đạo đức gần như bị cạn kiệt, cha có thể đã chọn cách cố gắng khôi phục chúng bằng phương pháp áp đặt một cái nhìn nghiêm khắc về luật lệ của 
Thiên Chúa và cổ vũ những quy tắc đạo đức nghiêm khắc để phản kháng lại những điều ác phổ biến thời bấy giờ. Tuy nhiên, kinh nghiệm của chính cha về 
một Thiên Chúa yêu thương đã trở thành động lực chính trong cuộc sống cá nhân của ngài. Điều này đã thuyết phục cha rằng mọi người ở khắp nơi chỉ có 
thể được chữa lành bằng cách trải nghiệm và  đặt niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Niềm tin này đã thể hiện một cách tự phát trong sự Sùng kính 
Thánh Tâm, một hình thức sùng kính phổ biến trong thời của ngài. Tuy nhiên, cha đã đưa sự sùng kính này vượt xa những thực hành sùng kính thông 
thường. Đối với cha, Thánh Tâm chính là Chúa Giêsu mà ngài gặp trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã hiện diện qua tình yêu Thiên Chúa và muốn khôi phục lại 
trật tự cũ.   —— Chúa Giê-su với một trái tim ấm áp có thể cho chúng ta nhận ra rằng - trong Thần Khí của  Thiên Chúa – mọi người có thể sống hòa hợp 
với nhau như anh em và chị em. "Nguyện cho Trái Tim Thánh của Chúa Giêsu được yêu mến khắp mọi nơi," đã trở thành khẩu hiệu của tất cả các tổ chức 
của Ngài; nguyện  cầu một cách nào đó, chúng ta làm cho Chúa Giê-su được biết đến và được yêu mến, Chúa Giêsu đã mở lòng ra với tất cả – và, được 
Ngài chạm đến, tất cả đều có thể hiểu về tình yêu của Thiên Chúa và được cảm hứng để trở thành những công cụ của tình yêu Chúa giống như Ngài. Để 
tôn vinh Đức Maria trong mối quan hệ thân thiết của Ngài với Trái Tim Chúa Giê-su, Ngài đã ban cho Đức Maria một danh hiệu mới là Đức Bà của Trái Tim 
Thánh – một danh hiệu đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người xem Ngài như “niềm hy vọng của những người không còn hy vọng” và cầu nguyện cho 
sự chuyển cầu của Ngài trong những thời điểm cần thiết.                                                               Linh Mục  Benjamin Alforque   MSC — Chính Xứ Giáo Xứ OLPH 


